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Oxzana studeert in Kiev. Ze is tot over haar oren verliefd op de Afghaanse Ghalil. Haar vriendinnen en 

haar ouders hebben zo hun bedenkingen, maar Oxzana zet door. Ze trouwt, krijgt kinderen en vertrekt 

na een aantal jaren met haar gezin naar Kabul, waar Ghalil een baan heeft gevonden. 

In Afghanistan neemt haar leven een dramatische wending. Oxzana wordt door haar schoonfamilie 

niet geaccepteerd. De oorlog met de Moedjahedien is in volle gang en Kabul wordt regelmatig 

beschoten. Als Ghalil bij een van deze beschietingen komt te overlijden – een gebeurtenis waarvan 

Oxzana tot op heden de ware toedracht niet kent – is ze overgeleverd aan Ghalils familie, die haar het 

leven onmogelijk maakt. 

Oxzana’s vlucht is een waar gebeurd verhaal van een alleenstaande vrouw die zich met drie kinderen 

genoodzaakt ziet te vluchten. Na een zware en gevaarlijke reis komt Oxzana uiteindelijk terecht in een 

asielzoekerscentrum in Friesland. Marga Claus tekende haar ervaringen op en verwerkte deze tot een 

documentaire-roman. Het resultaat is een spannend en meeslepend  boek dat het lot van een 

asielzoeker voor iedereen voelbaar maakt. 

 


